1. De doopJaurk

Er hangt een lange, witte jurk aan de kast.

‘Wat is dat? vraagt Mark.

‘Dat is een doopjurk’, zegt mama. ‘Zondag wordt
Judy gedoopt.’

Mark voelt aan de witte stof. Hij denkt aan zijn
kleine zusje.

‘Moet ze eerst nog groeien?’

Mama glimlacht. ‘Nee hoor’, zegt ze, ‘Judy past deze
jurk precies. Een doopjurk mag mooi lang zijn.

Jij hebt deze jurk ook aangehad toen jij gedoopt
werd.

Nu moet Mark lachen. ‘Echt?’ vraagt hij.

Mama knikt. ‘Soms dragen jongens een dooppakje,
en soms hebben ze een doopjurk aan. Deze doop-
jurk is al oud. Papa is er vroeger ook in gedoopt. En
oom Siem en tante Hanna.’

‘En u?

Mama schudt haar hoofd. ‘Ik had een doopjurk aan

die oma De Graaf gemaakt had. Maar ik ben wel
tegelijk met papa gedoopt.’

Mama pakt een fotoboek uit de kast. Daar zitten
zijn babyfoto’s in, weet Mark.

Mama bladert even. Dan ziet Mark een foto van een
baby in een doopjurk.

‘Dat ben jij’, zegt mama.

‘Wat klein’, lacht Mark. ‘En wat een lange jurk. Hebt
u ook een foto van papa?’

‘Nee’, zegt mama. ‘Ik denk dat oma daar geen foto
van gemaakt heeft. Er zijn wel gewone babyfoto’s
van papa en mij.

Mama bladert in Marks fotoboek. Mark ziet zichzelf
in bad en op schoot, in de box en op de grond. ‘Nu
papa’s foto’s’, zegt hij na een tijdje.

Mama zet zijn fotoboek in de kast terug. Ze kijkt op
haar horloge. ‘Het is tijd om Judy drinken te geven’,
zegt ze. ‘Papa’s foto’s moeten nog even wachten.’






